
Een avontuurlijke vakantie voor iedereen 
 

Hoe het begon 
Sinds wij 9 jaar zijn, zijn Joost en ik beste vrienden – en dat is nu al 38 jaar geleden. We leerde elkaar 
kennen via onze ouders en gaan sinds we bevriend zijn bijna ieder jaar samen op vakantie. Van 
vakanties in eigen land tot roadtrips in Australië, Amerika en Afrika. We zijn bevoorrecht dat we dit 
samen kunnen doen en gunnen iedereen die net als ik afhankelijk is van een rolstoel eenzelfde 
avontuurlijke ervaring.  

 
Vakantie Zuid Afrika 2006 

 

Omdat vliegvakanties niet meer praktisch zijn vanwege alle zorg-bagage die we mee moeten nemen 
reizen we meestal met mijn eigen rolstoelbus. Maar dan is een reis erg saai, ik zit achterin en als ik 
iets wil drinken of nodig heb moeten we telkens stoppen. Een rolstoeltoegankelijke camper is een 
ideaal alternatief maar er zijn er slechts een paar (3) te huur en deze zijn meestal verhuurd of hebben 
niet de juiste hulpmiddelen (geen plafondlift) aan boord. Daarom besloot Joost begin 2022 om een 
busje te kopen en deze om te bouwen tot rolstoeltoegankelijke camper. Ook hebben we toen een 
stichting opgericht die deze camper verhuurt tegen kostprijs aan mensen in een vergelijkbare 
situatie.  
 

 
December 2021 we kochten een busje… 

 



De bouw van de rolstoeltoegankelijke camper 
Ik werk als boekhouder bij een accountantskantoor en mijn werkgever vierde onlangs het 75 jarige 
bestaan. Dit was aanleiding om alle 120 medewerkers uit te nodigen voor een vakantie naar Ibiza. 
Natuurlijk werd ook ik uitgenodigd maar ik kon helaas niet met het vliegtuig. Gelukkig was Joost al 
even bezig met de bouw onze rolstoeltoegankelijke camper en als Joost flink zou doorwerken dan 
zou de camper op tijd klaar zijn voor onze eerste vakantie – naar Ibiza! Een vakantie als deadline… 
 
De camper heeft veel aanpassingen, de rolstoel kan voorin zitten naast de bestuurder en er zit een 
plafondlift aan het dak. Je kunt dan makkelijk vanuit je stoel naar de wc het bed achterin de camper. 
Er zit ook een mobiele tillift in de camper zodat je buiten de camper kunt douchen of ook een 
transfer maken in een hotelkamer. 

 
Het plaatsen van camper-ramen 

 
Omdat niet iedere rolstoel hetzelfde is en bijvoorbeeld niet dezelfde draaicirkel of zithoogte heeft 
hebben we ook hulp gekregen van medebewoners van Fokus.  
 

 
Testen met Inge  

 
 



Op RoadTrip naar Ibiza 
Op zaterdag 27 mei vertrokken we vanuit Eindhoven naar Denia (onder Valencia in Spanje) waar we 
de boot naar Ibiza zouden nemen. De eerste echte road trip met de camper!  
We hadden ruim 2000 kilometer voor de boeg en vertrokken zonder vastomlijnd plan. We reden tot 
we er genoeg van hadden en zochten dan een uur voordat we zouden stoppen naar een 
camperplaats of camping. En dat ging echt super goed!  
 
De eerste nacht sliepen we op een camping net voorbij Parijs aan de Seine. Na een lekker frans 
ontbijtje bij de camper reden we de volgende dag verder naar het zuiden. Onze tweede stop was wel 
gepland, we zouden de camper parkeren in de tuin van het vakantiehuis van vrienden in Sarlat in de 
Franse Dordogne.  
  
 

 
 



 
Op bezoek bij vrienden in Sarlat – Frankrijk 

 
Nu hadden we nog 1000 kilometer, zeker twee dagen rijden, voor de boeg. Na ruim 630 kilometer 
rijden waren we vlak onder Barcelona aangekomen en besloten we een camping te zoeken. En 
zodoende kwamen we terecht op een camping in het Spaanse Sitges. Hier bleven we een dagje 
staan, even geen snelweg maar gewoon lekker op de camping genieten van de rust.  
Deze camping had – net als eigenlijk alle campings die we bezochten – perfect aangepaste 
voorzieningen. Met de mobiele tillift die ook in de camper aanwezig is, konden we heerlijk douchen. 
 

 
Camping El Garrofer – Sitges, Spanje 

 



Vanuit Sitges reden we door naar Denia waar we met de camper op de boot naar Ibiza zouden gaan, 
nog een kleine 430 kilometer rijden. De camping in Denia was heerlijk, vlak bij de zee met veel 
schaduw en daardoor lekker koel. We aten heerlijk verse vis aan het strand. 
 

 
Het pad vanaf camping Los Pinos naar de zee. (Denia) 

 
Op donderdag namen we de veerboot vanuit Denia naar Ibiza. De boottocht ging heel voorspoedig 
en duurde slechts 2 uur. Mijn broer Jochem kwam diezelfde avond met het vliegtuig naar Ibiza om 
mee te helpen, een beetje rust voor Joost.  
 



 
 
Op Ibiza sliepen we 4 nachten in een hotel met aangepaste kamer. Soms deed ik mee met het 
programma dat door mijn werkgever georganiseerd was en soms – als de rest op een boot zat 
bijvoorbeeld – trok ik samen met Joost en Jochem mijn eigen plan. Op vrijdag avond gingen we met 
al mijn collega’s naar Hï Ibiza waar David Guette draaide. De laatste avond was er een White Party bij 
Nikki Beach. 
 



 
 
 

Een volgend avontuur 
Op maandag namen we de boot terug naar het vaste land en zijn toen in 3 dagen naar huis gereden. 
De camper was namelijk alweer verhuurd! Op donderdag reed onze rolstoeltoegankelijke camper 
weer terug naar het zuiden, naar Toscana in Italië dit keer. Zoals wij het graag zien, de camper zoveel 
mogelijk in gebruik, zoveel mogelijk avontuur! 
 

Ook zin in een avontuurlijke vakantie?! 
Heb jij na het lezen van mijn reisverhaal ook zin in een vakantie met onze rolstoeltoegankelijke 
camper? Bezoek dan onze website www.roadtripforlife.nl voor meer informatie en mail ons voor 
beschikbaarheid. Veel plezier!  

http://www.roadtripforlife.nl/

